
Orde van dienst op zondag 8 maart 2026, 10.00 uur in de Johanneskerk te Domburg 

3e zondag Veertigdagentijd, Oculi (naar Psalm 25: 15 ‘Mijn ogen zijn gevestigd op de Heer’) 

 

Welkom door de ouderling van dienst – uitnodiging tot stil gebed  

DE WEG NAAR BINNEN 

Openingslied: Psalm 25: 7  ‘Gods verborgen omgang vinden…’  

Bemoediging    

vg:   Onze hulp is in de naam van de Ene, 

ALLEN:   SCHEPPER VAN HEMEL EN AARDE. 

vg:   Wij leven van zijn trouw,  

ALLEN:   VASTHOUDEND IS ZIJN LIEFDE. 

vg:   De vrede van de Heer is met u; 

ALLEN:  ZIJN GENADE DOET ONS LEVEN. AMEN.     

 (allen gaan zitten)  

Bij zondag ‘Oculi’:  gedicht Elisabeth Browning    

BRANDEND BRAAMBOS  

De aarde zit boordevol hemel 

en elke struik, hoe gewoon ook, 

staat in lichterlaaie van God. 

Maar enkel hij die het ziet 

doet zijn schoenen uit. 

De rest zit er omheen 

en plukt bramen.       

Kyriëlied: Gezang 547: 2, 3 en 6  ‘Laten wij dan bidden in dit aardse dal…’  

Leefregel in de Veertigdagentijd: ‘Wij kiezen voor de vrijheid’ 

Ogen de kost geven:  

we kijken naar het schilderij ‘Frühling 1911’, Hans Baluschek (1870-1935) 

Lied hierbij: Gezang 326: 3, 4 en 5  ‘…als lente die ons bloeien doet.’ 

RONDOM HET WOORD 

Gebed om inspiratie 

Eerste Schriftlezing: Jona 3: 1 – 6  (gelezen door de lector) 

Lied hierbij: Gezang 528: 1, 3 en 4 ‘Omdat hij niet ver wou zijn…’ 

Kinderen mogen naar voren komen  

Susan de Visser vertelt bij het 40dagenproject en aansluitend is er het lied ‘Het laatste avondmaal’   

Kinderen gaan naar de kindernevendienst 

Tweede Schriftlezing: Lucas 13: 1-9  (gelezen door de voorganger) 

Lied hierbij: Gezang 1009: 2 en 3 ‘Doe onze ogen stralen…’  

Overdenking   

We luisteren en kijken naar 'Voor ieder van ons een plaats aan de tafel’ (Gezang 388)   

RONDOM HET DELEN 

We delen onze gebeden, die we na stil gebed besluiten met een gezamenlijk OnzeVader 

Lied tot besluit: Gezang 422   ‘Laat de woorden die we hoorden…’  

Zegen, die we beantwoorden met een driemaal gezongen ‘Amen’ 

Bij het uitgaan is er gelegenheid uw gaven te geven. 


